
Deze	dagelijkse	bijbelteksten	worden
tijdens	het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft	een	wat
langere	tekst	aan.Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Jezus	vroeg	aan	Petrus:	“Houd	je	van

me?”	Petrus	antwoordde:	“Heer,	u	weet	alles,	u
weet	toch	dat	ik	van	u	houd.”
	

Jezus	zegt:	Blijf	in	mij,	dan	blijf	ik	in
jullie.	Een	rank	die	niet	aan	de	wijnstok	blijft,	kan
uit	zichzelf	geen	vrucht	dragen.	Zo	kunnen	jullie
geen	vrucht	dragen	als	jullie	niet	in	mij	blijven.
	

Jezus	zei	tot	de	door	hem	genezen
vrouw:	Uw	geloof	heeft	u	gered;	ga	in	vrede.
	

Ik	zal	me	weer	over	je	ontfermen	met
eeuwigdurende	liefde,	zegt	de	Heer,	die	je
vrijkoopt.
	

Bij	u,	God,	is	de	bron	van	het	leven,
door	úw	licht	zien	wij	licht.
	

TRANSFIGURATIE		Op	de	berg
waar	Jezus	van	gedaante	veranderde,	gleed	de
schaduw	van	een	stralende	wolk	over	zijn
leerlingen	heen,	en	een	stem	zei:	Dit	is	mijn
geliefde	Zoon,	in	hem	vind	ik	vreugde.	Luister	naar
hem!
	

De	opgestane	Jezus	zegt:	Ik	ben	de
stralende	morgenster.	Laat	wie	dorst	heeft	komen;
laat	wie	dat	wil	vrij	drinken	van	het	water	dat	leven
geeft.
	

Paulus	schreef:	Het	is	God	die	het
handelen	bij	u	teweegbrengt,	opdat	u	onberispelijke
kinderen	van	God	bent	te	midden	van	de	wereld,
waarin	u	schittert	als	sterren	aan	de	hemel.
	

Paulus	schreef	aan	Timoteüs:
Veronachtzaam	de	genade	die	je	geschonken	is
niet.
	

Mozes	zei	tot	het	volk:	Wees	niet
bang,	wacht	rustig	af.	Dan	zult	u	zien	hoe	de	Heer
vandaag	nog	zal	redden.
	

Ik	blijf	hopen	op	de	God	die	mij
redding	zal	brengen.	Al	is	het	donker	om	mij	heen,
de	Heer	is	mijn	licht.

12	

13	

14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

21	

22	

Uit	de	Klaagliederen:	Altijd	als	ik
roep,	Heer,	bent	u	nabij;	u	zegt	mij:	“Wees	niet
bang.”
	

Jezus	kwam	naar	zijn	leerlingen
toe,	lopend	over	het	meer.	Ze	raakten	in	paniek	en
schreeuwden	het	uit	van	angst.	Meteen	sprak	Jezus
hen	aan:	Blijf	kalm!	Ik	ben	het,	wees	niet	bang!
	

De	Heer	vond	zijn	volk	in	een	dorre
woestijn,	in	een	niemandsland.	Hij	omringde	het
met	zorg	en	met	liefde,	koesterde	het	als	zijn
oogappel.
	

MARIA		Maria	zei	tot	de	engel:	De
Heer	wil	ik	dienen:	laat	er	met	mij	gebeuren	wat	u
hebt	gezegd.
	

Jezus	zegt:	De	komst	van	het
koninkrijk	van	God	laat	zich	niet	aanwijzen.	Het
koninkrijk	van	God	ligt	binnen	uw	bereik.
	

Jezus	zegt:	Wanneer	u	bij	mijn	woord
blijft,	bent	u	werkelijk	mijn	leerlingen.	U	zult	de
waarheid	kennen,	en	de	waarheid	zal	u	bevrijden.
	

Paulus	schreef:	In	Christus	hebben	wij
vrijelijk	toegang	tot	God,	vol	vertrouwen	door	ons
geloof	in	hem.
	

Laten	we	God	naderen	met	een
oprecht	hart	en	een	vast	geloof.	Laten	we	zonder	te
wankelen	datgene	blijven	belijden	waarop	we
hopen,	want	hij	die	de	belofte	heeft	gedaan	is
trouw.
	

Jezus	zei	tot	de	Kanaänitische
vrouw:	U	hebt	een	groot	geloof!	Wat	u	verlangt,	zal
ook	gebeuren.
	

Jezus	zegt:	Ik	laat	jullie	vrede	na;
mijn	vrede	geef	ik	jullie,	zoals	de	wereld	die	niet
geven	kan.	Maak	je	niet	ongerust	en	verlies	de
moed	niet.
	

Paulus	zei:	Herinner	de	woorden	van
de	Heer	Jezus,	die	gezegd	heeft:	“Geven	maakt
gelukkiger	dan	ontvangen.”
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Paulus	schreef:	Wij	weten	dat	voor
wie	God	liefhebben,	voor	wie	volgens	zijn
voornemen	geroepen	zijn,	alles	bijdraagt	aan	het
goede.
	

U	bent	geroepen	om	vrij	te	zijn.	Dien
elkaar	in	liefde.
	

Johannes	schreef:	Jezus	Christus
brengt	verzoening	voor	onze	zonden,	en	niet	alleen
voor	die	van	ons,	maar	voor	de	zonden	van	de	hele
wereld.
	

Petrus	schreef:	Als	u	zou	lijden
omwille	van	de	gerechtigheid,	dan	bent	u	toch
gelukkig	te	prijzen.	Laat	u	door	niets	in	verwarring
brengen;	erken	Christus	als	Heer	en	eer	hem	met
heel	uw	hart.
	

Petrus	zei	tot	Jezus:	“U	bent	de
messias,	de	Zoon	van	de	levende	God.”	Jezus
antwoordde:	“Gelukkig	ben	je,	want	dit	is	je	niet
door	mensen	van	vlees	en	bloed	geopenbaard,	maar
door	mijn	Vader	in	de	hemel.”
	

Paulus	schreef:	Wie	op	de	akker	van
de	Geest	zaait	oogst	het	eeuwige	leven.
	

Het	woord	van	God	is	dicht	bij	u,	in	uw
mond	en	in	uw	hart.
	

David	bad:	Wat	wij	u	schenken,	Heer,
komt	uit	uw	hand.	Wij	zijn	slechts	vreemdelingen
die	als	gasten	bij	u	verblijven.
	

Wie	uw	naam	kent,	Heer,	kan	op	u
vertrouwen,	u	verlaat	niet	wie	u	zoeken.
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